
Muzikale verrassing in het weiland achter de kerk van Feinsum;
90 muzikanten en 1 rapper!

Kunstgroep Feinsum
Aletta, Annet, Martina

Open Monumentendag
8-9 september 13.00 - 17.00 uur 

De kerk is open ter bezichtiging en tevens is
er handwerk van de Feinsumer breiclub ‘De Losse Stekken’ tentoongesteld.

Teken- Schilderworkhop voor kinderen van 4 tot 15 jaar 
21 september 15.00 - 16.15 uur

In de consistorie gaan we 2 werkstukken maken met vetkrijt en verf.
Het gemaakte werk wordt in de kerk tentoongesteld tijdens de ‘Trimdiel Keunstrûte’.
Opgeven voor 17 september bij Annet: d_annet@hotmail.com

‘Trimdiel Keunstrûte’
22-23 september 13.00 - 17.00 uur

In de kerk is een expositie van divers creatief werk
van een aantal dorpsbewoners van Feinsum.
De creaties van de breiclub zijn dit weekend ook te zien.

Zangworkshop VOOR VOLWASSENEN 
29 september 13.30 - 17.00 uur

Kom ook samen zingen in de kerk onder leiding van Baukje Oostra.
Van 13.30 - 16.00 uur oefenen van gevariëerd repertoire van liedjes.
Van 16.30 - 17.00 uur optreden in de kerk voor belangstellend publiek.
Opgeven voor 24 september bij Annet: d_annet@hotmail.com.

Lûd van de Middelsee
30 september  13.00 - 17.00 uur

Keunst yn’e tsjerke

In de maand september is de Feinsumer kerk
de plek om kunst in brede zin te zien en te beleven.
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